DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

Zondag van het geloof
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11 augustus 2019
Oud-katholieke parochie van de H. Georgius,
Amersfoort



Welkom door een kerkmeester

Openingslied: (op de wijs van Gezang 600 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’)
Tijdens het gezang wordt de Bijbel op de lezenaar geplaatst en worden de
kaarsen hierbij ontstoken.

Om de aarde te bewonen,
met elkaar voor God te staan
in dit uur van ons bestaan:
tot elkaar zijn wij gekomen.

Leven is van zeven dagen

lief en leed, verdriet en licht,
als een boek dat voor ons ligt,
als een blad met open vragen.

Nu dan midden in ons leven
noemen wij de naam van God,
als een roepstem van ons lot,
als een woord aan ons gegeven.

God van mensen als een wonder,
niemand weet waarom en hoe,
komt zijn naam nu op ons toe,
want we kunnen maar niet zonder.

Inleiding: allen staan
Aan het begin van deze viering

mogen wij ons herinneren

de belofte die Jezus deed:

“Waar mensen in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.”

Wij zijn hier bijeengekomen

om de nabijheid te zoeken

van de Eeuwige en van elkaar.

Mogen wij deze ochtend

de Onnoembare ervaren.



Begroeting:
Vrede zij u van God onze Vader
die ons geschapen heeft
die ons omgeeft met liefde en trouw
Vrede zij u van Jezus de Christus
in wie de beloften vervuld zijn
die is ons licht en ons leven
Vrede zij u van de heilige Geest
die in ons woont
die het aanschijn van de aarde vernieuwt.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.
De aanwezigen begroeten elkaar met een teken van vrede.

Gebed om vergeving:

Heer, vergeef mij dat ik te groot en te klein van mezelf denk.
Vergeef mij dat ik U ontvlucht en veronachtzaam.

Vergeef mij dat ik spreek over wat mij niet aangaat

en zwijg over het wezenlijke.

Vergeef mij dat ik uw woorden lezen kan

zonder er erg onrustig van te worden.

Vergeef mij dat ik vasthoud aan mij onvrij maakt

en niet kan verliezen.

Bevrijd mijn hart van bederf en geweld

en zuiver mijn ziel met de vlam van uw Geest,

opdat ik een bedding kan zijn voor goedheid, vrede en licht,
tot lof van Christus.

Amen.

Inleiding tot het psalmgebed



Heer open Gij mijn lippen
En mijn mond verkondigt uw lof
Kom o God mij verlossen
Heer, kom mij spoedig helpen
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
Nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja!

Lofprijzing: Gezang 767

Psalmgebed allen gaan zitten
Na een moment van stilte volgt psalm 25

Naar U Levende,
klimt mijn ziel.
U vertrouw ik:
Dat Gij zijt.
U verlang ik
ooit te zien.
Door de nacht heen
zien uw ogen
Van mijn ellende
keer U niet af.
Mijn vertrouwen
beschaam het niet.
Op U wachtte ik
levenslang.
Elke dag weer
zoeken mijn ogen
Jou.
Laat je nu vinden
Liefde.
Keer je niet af. (150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)

Eerste Schriftlezing: Genesis 15:1-6
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Tussenzang: Gezang 816
Tweede Schriftlezing: Hebreeén 11:1-16
Gezang 821

Evangelielezing: Lucas 12:32-40

allen staan

Ter overweging allen gaan zitten

Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis

Ik geloof door alle twijfel heen
dat U de Schepper bent van alle leven.
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U zoveel liefde hebt voor de mens,
dat U met geen dood genoegen neemt.

Ik geloof door alle twijfel heen
dat U de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen in het licht brengt.

Ik geloof met alle hoop die in mij is
dat U ons geschonken hebt aan elkaar
om elkaar te behoeden, te beschermen
en tot vrede te brengen.

Ik geloof met alle hoop die in mij is
dat U door mensen heel menseljjk,
in tekenen tot ons wilt komen.

Dat U ons telkens weer

doet herboren worden

en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag komt van vrede,

allen staan



waarop er geen dood meer zal zijn,
geen oorlog noch geweld.

Voorbeden
Acclamatie 317: allen knielen of staan
‘Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons’

De voorbeden worden besloten met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Het Onze Vader (gezongen)
Besluit: Gezang 499 allen staan

Gebed van de dag

Eeuwige,

Wij danken U voor uw vertrouwen

en geduld met ons, kleine mensen.

Wij danken U dat u ons telkens tegemoet komt.
Wij bidden U, help ons

te vertrouwen

op uw uitgestoken hand.

Amen

Zegenbede:

Zegen ons, God van vrede,

sta op in ons denken en doen.

Dat wij mensen van hoop,

vrouwen en mannen van liefde mogen zijn,

Uw en elkaars metgezellen,

bondgenoten,

vandaag en morgen en alle dagen van ons leven.

Slotzang: Gezang 764



Collecte bij de uitgang van de kerk

Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten
en een kopje koffie of thee te drinken in de Joriszaal.

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot pastoor Louis Runhaar,
tel: 033-4940390,

e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl

of tot de secretaris van het kerkbestuur,
Lydia Janssen,

tel: 033-4750663

e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl




